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Dormagen, december 2025

Beste schuttersfamilie,
Beste schuttersvrienden,

Er loopt weer een jaar ten einde — een jaar dat ons opnieuw op
indrukwekkende wijze heeft laten zien hoe kostbaar vrede, vrijheid en
menselijke nabijheid zijn. In veel regio's van de wereld is de situatie
verder verslechterd: politieke spanningen, militaire conflicten,
verdrijving, honger en natuurrampen eisen talloze slachtoffers. De hoop
van veel mensen op stabiliteit en veiligheid lijkt op sommige plaatsen
verder weg dan ooit.

Juist in zulke tijden zijn wij als schutters geroepen om onze waarden
vastberaden na te leven: respect voor de waardigheid van ieder mens,
de bereidheid om onze naaste te dienen en de moed om vanuit de geest
van het geloof op te komen voor vrede. Kerstmis

herinnert ons eraan dat God niet in macht, maar in de zwakheid van het
kind in de kribbe mens is geworden — om ons te laten zien hoe vrede
kan groeien: stil, geduldig en gedragen door liefde.

Een bijzonder lichtpuntje dit jaar was onze EGS-bedevaart naar Rome
van 27 mei tot 1 juni. De dagen in de Eeuwige Stad in het Heilig Jaar
hebben ons diep geraakt: de gezamenlijke viering van ons geloof in de
Sint-Pietersbasiliek, het indrukwekkende bezoek aan de heilige

heilige plaats van de heilige Sebastiaan, de intense ontmoetingen met
elkaar en niet in de laatste plaats de zichtbare eenheid van de Europese
Schutzenfamilie in het hart van de kerk.

Deze pelgrimstocht heeft ons eraan herinnerd hoe krachtig het is om
samen spirituele wegen te bewandelen. Velen van ons zijn met nieuw
vertrouwen en nieuwe kracht voor hun dienst naar huis teruggekeerd.
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Ook in onze eigen gemeenschap is er veel veranderd. De
generatiewisseling in EGS en Ritterschaft vordert en

maakt ruimte voor nieuwe ideeén en nieuwe betrokkenheid. We kijken
met dankbaarheid naar degenen die ons vele jaren hebben gevormd en
met vertrouwen naar degenen die klaar staan om de fakkel over te
nemen.

Dat we ondanks alle mondiale zorgen plaatsen van ontmoeting,
vriendschap en internationale verstandhouding kunnen creéren, vervult
ons met dankbaarheid. Overal waar schutters bijeenkwamen, was
voelbaar: we zijn een gemeenschap die steun biedt en hoop geeft.

Dit teken van hoop leeft ook door onze solidaire acties. Op 16 december
vertrekt er opnieuw een groot transport met donaties naar Tuchola in
Polen. Van daaruit brengen onze Poolse schuttersbroeders en -zusters
de hulpgoederen verder naar Oekraine.

De totale waarde van dit transport bedraagt ongeveer 18.000 euro —
mogelijk gemaakt door de nauwe samenwerking tussen EGS, de stad
Dormagen, wir.einander e.V. en vele supporters en helpers.

Met dit transport zijn de donaties van EGS voorlopig volledig opgebruikt.
Des te meer zijn we iedereen dankbaar die zich de afgelopen jaren
onvermoeibaar heeft ingezet om nood te lenigen en menselijkheid
zichtbaar te maken. Onze hulp is een teken dat naastenliefde en
christelijke verantwoordelijkheid geen grenzen kennen.

Maar deze gemeenschap verplicht ons ook om door te gaan. Ze roept
ons op om ons christelijke mensbeeld zichtbaar te maken — in ons
dagelijks handelen, in onze omgang met elkaar en in onze inzet voor
zwakken en lijdenden. Moge ieder van ons in zijn eigen omgeving een

licht van vertrouwen doen ontbranden, zodat de boodschap van Kerstmis

niet alleen wordt gehoord, maar ook wordt beleefd.

Laten we deze dagen bewust even stilstaan:

om dankbaar te zijn voor wat je draagt,

om vertrouwen te putten voor wat komen gaat,

en om kracht te putten uit het geloof voor de wegen die voor ons liggen.
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In die zin wensen wij alle schutters, hun families en vrienden een
gezegend, vredig kerstfeest en gezondheid, kracht en Gods bescherming
voor het nieuwe jaar.

We kijken uit naar een weerzien in de kring van Europese schutters —
tijdens de plenaire vergadering op 10-11-04-2026 in

Weilkenthurm of waar dan ook waar onze gemeenschappelijke gedachte
tot leven komt.

Ter ere van God en tot vreugde van de mensen.

Karl von Habsburg-Lothringen

Albert-Henri Prins van Merode Peter-Olaf Hoffmann
Horst Thoren Andrzej Wegner
Wim Sanders Mark Pijnenburg
Wolfram Schmitz

o e e o B o e
o e o o B o e

e e e e e B B B e e e B B B e



